
ZONDAG 28 SEPTEMBER 2025 
LUTHERKERK 

AFSLUITING VAN DE VREDESWEEK 
AANVANG 19.00 UUR 

LITURGISCHE KLEUR: GROEN  

VOORGANGER: DS. ADRI VAN DER WAL 
HOOFDDORP 

WELKOM: KEES DE BRUIJN 
ORGEL: JAAP VAN LEEUWEN 

 

INTOCHT 

     Welkom en mededelingen 

     Stil Gebed 

Zingen: Lied 1010: 1 en 2 
Geef vrede, Heer, geef vrede 

Onze hulp en groet 

Toelichting op de dienst 

Zingen: Lied 1008 
Rechter in het licht verheven 

 

HET WOORD GEHOORD 

Eerste schriftlezing: Jesaja 2:1-5 

Tweede schriftlezing: Hosea 2:16-20 

     Zingen: Lied 1016 
Kom laat ons opgaan naar de berg 

Derde schriftlezing: Joël 4:9-10 

Zingen: Liedboek 1973 Gez. 469: 1 en 3 

    1. Het leven is: een krijgsbanier, 
    door goed’ en kwade dagen 
    gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
    kloekmoedig voorwaarts dragen! 
 
3. Het leven is: geen vreed’ alhier, 
    geen wapenstilstand vragen. 
    Het leven is: de kruisbanier 
    tot in Gods handen dragen. 

 

Overdenking: “Een gebod in de tijd” 

     Zingen: Tussentijds nr. 217 (Melodie: Ik wil mij  
     gaan vertroosten) 

1. Wij die met eigen ogen 
de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden 
en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, 
dat wij die mensen zijn. 

 
 

 2. Wij die nog mogen leven 
     van hoop en vrees vervuld, 
     aan machten prijsgegeven 
     aan meer dan eigen schuld, 
     wij die God weet hoe verder 
     tot hiertoe zijn gespaard, 
     dat wij toch nooit erkennen 
     het recht van vuur en zwaard. 

 

 3. Dat wij toch niet vergeten  
     waartoe wij zijn gemaakt, 
     dat diep in ons geweten 
     opnieuw het licht ontwaakt, 
     dat in ons wordt herschapen 
     de geest die overleeft, 
     dat onze lieve aarde 
     nog kans op redding heeft. 
 
HET WOORD BEANTWOORD 

Toelichting op de collecten: 
1e Collecte Diaconie Binnenland: Als kanker je raakt 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Young Africa 

 
 
 
 
 
 

Gebeden:  
dankgebed  
voorbeden, onderbroken door acclamatie Lied 368d 
stil gebed  
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 1005: 1, 2 en 5 

Zoekend naar licht, hier in het duister 
 
Slotwoord 
 
Zegen  

 

  

  


